
 

 

Op de eeuwigheid 
 
In de huiskamer van Alkmaar: 
 
Waar het licht 

  van de vrijheid 
    ons verwelkomt 
 
Waar het ons naartoe brengt 
Waar we elkaar onder ogen zien 
Waar het hemelsblauw 
Waar de vrijheid ons groet en de waarheid ons een vriend is 
 
In de huiskamer van dit alles: 
 
Waar de geschiedenis 
  ons kent, herkent en aanstaart 
    en de toekomst; ons alvast tegemoetkomt en aankijkt 
 
Waar het licht ons aanraak 
en de wereld ons toch nog accepteert 
 
In de huiskamer van dit alles: 
In de kerk: 
In de kleuren: 
 
6 meter breed en 30 meter hoog 
230 panelen 
450 jaren 
 
Het raam is groter dan ons 
De ruimte is ouder dan ons 
 
Het Grote Raam 
Waar het licht doorheen schijnt 
Waar de duisternis niet kan zijn 
Waar het donker niet aangaat 
en een leugen niet wordt verstaan 
 
In de eeuwigheid 
Op de eeuwigheid 
 
 beleven we hier het licht 
  beleven we nu het licht 
 
Het bestaan, het constante ontstaan 
het ontvangen en doorgeven 
het vallen en verder leven 
het vechten en niet opgeven 
 
Dit voortdurende verhaal 
Dit vechten voor elkaar 



 

 

Dit behoeden en dit behouden van elkaar 
Dit voeden en dit houden van elkaar 
 
We maken: voor later 
We reiken en bereiken het begin 
God ziet ons wel, God heeft ons gezien 
 
In de huiskamer van dit alles, van ons allemaal 
waar het licht ons tegemoetkomt en de toekomst ons groet 
waar meerdere kleuren meer waard zijn dan alleen maar goud 
 
 Hier 
  is het licht 
   dat schijnt in meervoudigheid, in meerkleurigheid 
 
Hier is de stem die spreekt in meertaligheid en meerduidigheid 
 
Hier 
 is het uitzicht… op de eeuwigheid 
 
Hier 
 
De twinkelingen in je ogen 
 die van beeld; beweging maken 
 
De hele grote vragen zitten in het raam opgeslagen 
 Het zoeken naar een taal; 
  die we allemaal verstaan 
 
Wat het raam betekent 
Wat haar naam zou kunnen zijn; 
Het daglicht, nabij; de nacht voorbij 
 
Wat we leren van glastegels die lucht ontvangen 
en licht breken; berekenen 
glastegels die de dag aan ons teruggeven 
de zon; de bron 
 
Wat we leren van het raam is 
wat we leren van elkaar 
als we het licht delen 
 
De hele grote vragen zitten in ons opgeslagen 
Wanneer het raam een spiegel wordt 
Wanneer de twinkelingen in je ogen 
spannende speelfilms maken… van de kerkramen en de gekleurde panelen 
Het Grote Raam 
een grote kunstenaar 
 
Op de kerk 
 
Op Alkmaar 



 

 

 
Op het licht 
Op de waarheid 
Op de vrijheid 
 
Op de eeuwigheid 
 
Op ons allemaal 
 
Dat we het licht van de vrijheid 
mogen zijn 
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